‘HET WAS OUDEJAARS-
AVOND ROND HALF ELF,
EN IK HAD NOG MAAR
EEN PAAR UUR TE LEVEN’
Een roman die begint waar
de meeste ophouden, namelijk
met de dood: dat is intrigerend
en spannend. Het verhaal van Laura, die na haar dood vrede met
zichzelf moet zien te krijgen en moet leren afscheid te nemen van
federeen die haar dierbaar is, leest als een filmscenario. En dat is
niet zo vreemd, want auteur Carel Donck is vooral bekend als
scenarioschrijver van spannende televisieseries als Zwarte
Sneeuw en De 9 dagen van de gier.




